
Het	
  Pollaarse	
  Eldorado	
  duo	
  aan	
  de	
  start	
  te	
  Mechelen	
  omstreeks	
  7	
  uur	
  ’s	
  morgens.	
  Bart	
  sukkelde	
  heel	
  
de	
  week	
  al	
  met	
  een	
  verschot	
  en	
  stretcht	
  zich	
  wat	
  op	
  Jan.	
  	
  Jan	
  had	
  op	
  dit	
  vroege	
  uur	
  nog	
  niets	
  “aan	
  
zijn	
  gat	
  hangen”,	
  behalve	
  misschien	
  de	
  achterkant	
  van	
  zijn	
  helm.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Op	
  de	
  voorgrond	
  hoeven	
  we	
  de	
  bekende	
  figuur	
  niet	
  voor	
  te	
  stellen.	
  De	
  beide	
  minder	
  bekende	
  
figuren	
  op	
  de	
  achtergrond	
  worden	
  geïnterviewd	
  door	
  een	
  presenterende	
  kruising	
  tussen	
  Koen	
  
Wouters	
  en	
  Rob	
  Van	
  Oudenhove.	
  De	
  twee	
  individuen	
  worden	
  geïdentificeerd	
  als	
  	
  Rick	
  De	
  Leeuw	
  en	
  
Helmut	
  Lotti,	
  het	
  is	
  niet	
  duidelijk	
  wiens	
  arm	
  tot	
  wie	
  behoort.	
  Helmut	
  heeft	
  reeds	
  de	
  banaan	
  vast	
  
waarmee	
  het	
  startschot	
  zal	
  gegeven	
  worden.	
  Helemaal	
  rechtsonder	
  een	
  megafoon	
  die	
  gelukkig	
  niet	
  
in	
  het	
  vizier	
  van	
  Jan	
  is	
  gekomen.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Jan	
  neemt	
  aan	
  de	
  startlijn	
  even	
  zijn	
  helm	
  af	
  om	
  te	
  zien	
  wat	
  er	
  nu	
  eigenlijk	
  aan	
  zijn	
  gat	
  hangt,	
  en	
  
terstond	
  wijken	
  de	
  andere	
  deelnemers	
  	
  spontaan	
  achteruit.	
  De	
  meesten	
  zien	
  dat	
  Helmut	
  
ondertussen	
  zijn	
  banaan	
  aan	
  het	
  laden	
  is.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Eindelijk	
  op	
  de	
  fiets.	
  In	
  tegenstelling	
  tot	
  de	
  anderen	
  kan	
  Jan	
  al	
  met	
  één	
  hand	
  de	
  start	
  nemen.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Tijdens	
  de	
  bevoorrading	
  te	
  Kemzeke	
  is	
  Rick	
  De	
  Leeuw	
  maar	
  al	
  te	
  gelukkig	
  eindelijk	
  met	
  zijn	
  grote	
  
fietsidool	
  fotografisch	
  vereeuwigd	
  te	
  worden.	
  Merk	
  op	
  dat	
  Rick	
  van	
  de	
  gelegenheid	
  gebruikt	
  maakt	
  
om	
  te	
  proberen	
  zijn	
  helm	
  aan	
  het	
  gat	
  van	
  Jan	
  te	
  hangen.	
  Maar	
  dat	
  was	
  intussen	
  volzet,	
  want	
  niet	
  
alleen	
  de	
  voltallige	
  27	
  km/u	
  groep	
  hing	
  er	
  aan,	
  ook	
  de	
  volledige	
  24	
  km/u	
  groep	
  die	
  was	
  ingehaald.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



In	
  Deinze	
  staan	
  de	
  podium	
  ladies,	
  nog	
  nahijgend	
  van	
  een	
  line-­‐dance,	
  reikhalzend	
  uit	
  te	
  kijken	
  naar	
  de	
  
aankomst	
  van	
  de	
  Eldorado-­‐krijger.	
  De	
  foto’s	
  daarvan	
  zijn	
  niet	
  voor	
  publikatie	
  vatbaar.	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Bij	
  de	
  start	
  in	
  Deinze	
  bekijkt	
  Bart	
  nog	
  even	
  met	
  de	
  wegkapitein	
  het	
  parkoers	
  terug	
  van	
  Deinze	
  naar	
  
Mechelen.	
  De	
  tocht	
  voert	
  dwars	
  door	
  onze	
  streek,	
  zodat	
  de	
  Régional	
  de	
  l’étappe	
  uitstekend	
  geplaatst	
  
is	
  om	
  alle	
  inlichtingen	
  over	
  wind	
  en	
  op	
  en	
  af	
  te	
  verstrekken.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Bart	
  laat	
  zich	
  niet	
  onbetuigd	
  en	
  ook	
  nu	
  is	
  Eldorado	
  de	
  enige	
  ploeg	
  die	
  er	
  in	
  slaagt	
  om	
  met	
  één	
  hand	
  
te	
  vertrekken.	
  Bart	
  is	
  zo	
  te	
  zien	
  een	
  van	
  de	
  weinigen	
  die	
  geen	
  regen	
  verwacht.	
  Het	
  bleek	
  nog	
  uit	
  te	
  
komen	
  ook,	
  een	
  paar	
  korte	
  regenbuien	
  even	
  buiten	
  beschouwing	
  gelaten.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Bij	
  de	
  bevoorrading	
  in	
  Steenhuize	
  heeft	
  Bart	
  zich	
  al	
  in	
  het	
  wiel	
  van	
  Wouter	
  (VDH)	
  genesteld.	
  Er	
  waren	
  
allerlei	
  snode	
  plannen	
  gesmeed	
  om	
  de	
  verrader	
  van	
  de	
  RVV	
  bij	
  de	
  doortocht	
  in	
  Meerbeke	
  eens	
  lik	
  op	
  
stuk	
  te	
  geven,	
  maar	
  uiteindelijk	
  werd	
  hem	
  slechts	
  een	
  spreekwoordelijke	
  hak	
  gezet.	
  Hoe	
  dan	
  ook	
  kon	
  
Wouter	
  er	
  niet	
  om	
  lachen,	
  pas	
  bij	
  de	
  tweede	
  bevoorrading	
  in	
  Groot-­‐Bijgaarden	
  durfde	
  hij	
  zich	
  te	
  
ontspannen	
  en	
  eens	
  achterom	
  te	
  kijken,	
  recht	
  in	
  de	
  ogen	
  van	
  de	
  lichtblauwe	
  Eldorado	
  ridder.	
  Het	
  
dient	
  vermeld	
  dat	
  Bart	
  en	
  Jan	
  kwansuis	
  geweigerd	
  hebben	
  om	
  een	
  KBC	
  biljet	
  in	
  te	
  vullen	
  waarmee	
  
een	
  VIP	
  arrangement	
  RVV	
  2014	
  in	
  Oudenaarde	
  kon	
  gewonnen	
  worden.	
  Dat	
  zie	
  je	
  van	
  hier.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Aankomst	
  van	
  dag	
  drie	
  te	
  Mechelen,	
  stipt	
  om	
  18u06	
  zoals	
  voorzien	
  in	
  de	
  tijdstabel.	
  Al	
  bij	
  al	
  een	
  
probleemloze	
  dag,	
  zelfs	
  de	
  zon	
  laat	
  zich	
  wat	
  zien.	
  Het	
  geheel	
  is	
  goed	
  georganiseerd.	
  We	
  zijn	
  blij	
  om	
  
met	
  ons	
  favoriete	
  tijdsverdrijf	
  iets	
  te	
  kunnen	
  doen	
  voor	
  het	
  goede	
  doel.	
  

	
  

	
  


